
Protestantse gemeente 
Michaëlkerk 

Leersum 
 

zondag 24 november 2024 
 

Eeuwigheidszondag 
  

 
 

 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar 

gedenken wij de overledenen. 
 
 
 
 
Voorganger   Pastor Yolanda van der Stelt  
Begeleiding   Frank Firet  
Lector/ Ouderling van dienst Marian Clarijs 
Diaken    Jos Versluis 
Kerkrentmeester  Lia van de Lagemaat 
M.m.v.  Marieke van Duren (dwarsfluit) en Saskia van HaGem (harp) 
 
De dienst werd voorbereid met de werkgroep liturgie 
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We luisteren naar   LargeAo  W.A. Mozart   
 
Welkom   namens de kerkenraad  
 
We luisteren naar  Air   J.S Bach   
 
(We gaan staan) 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
V  : Heer, wij staan hier voor U,  

  met ons geloof en onze twijfel, 
  met onze kracht en onze zwakheid, 
  met onze vreugde en ons verdriet. 

Allen : GEEF ONS EEN TEKEN, GOD, 
   GEEF ONS  UW LICHT EN TROOST OP DEZE PLAATS.  
   EN HOUDT ONS VAST IN UW LIEFDE. 
   AMEN. 

     
We zingen  Zoek de sNlte, vind de ruimte  Melodie Lied 975 
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2. SNlte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hiAe, remt de tred. 
God, de sNlte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimt in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 
geeS geloven doel en zin. 

                                               (We gaan weer ziGen) 
 
Openingsgebed 
 
We zingen Alles Wordt Nieuw I  Lied 30: 1, 5 en 6 
 
1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder 
en geen mens kan zonder water en zonder brood. 
Refrein: SNl maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  

  de hemel en de aarde. (2x) 
 
5. Daar is geen dorst of verdriet, daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven, en het eindigt niet 
Refrein:  
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6.Zing voor de eeuwige dag,  
zing voor Zijn komst en zeg amen. 
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. 
Refrein: SNl maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  

  de hemel en de aarde. (2x) 
 

Met de kinderen     (de kinderen die dat willen mogen naar voren komen) 
 

Bij de lezingen 
 
1e Schri?lezing   Openbaring 21: 1-5 
 
2e Schri?lezing   MaAeüs 6: 13  (Herziene Satenvertaling) 
 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
We zingen lied 180 Evangelische liedbundel 
 
‘k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind 
en ‘k zal wonen in, 
’s Konings paleis. 
In die stad nooit aanschouwd, 
met straten van goud. 
Glorievol als een, 
schoon paradijs. 

‘k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind 
en Zijn oog rust zo, 
teder op mij. 
Als de dageraad straks gloort, 
de bazuin wordt gehoord, 
roept Hij mij om te staan, 
aan Zijn zij. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel  (De kinderen komen terug uit de nevendienst)  
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We zingen:  Heer, Herinner U de namen 
    (m:Gez.730; tekst: Kees van der Zwaard) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden  
van ons dagelijkse brood; 
hoe wij vochten, hoe wij speelden 
ongehinderd door de dood.  
Ooit bent U met ons begonnen 
aan een ware levensreis. 

  Langs de wegen van verlangen 
gaan wij biddend: breng ons thuis. 
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3 Uit het duister van de dalen  
zoeken wij uw nieuw gebied.  
Laat ons niet in schuld verdwalen,  
niet verzanden in verdriet. 
U bent onze hoop voor ogen,  
spreek één woord: je bent bemind,  
zoals Jezus werd bewogen  
met onferming voor een kind. 

 
Wij gedenken   
 
We noemen en gedenken in liefde, de namen van 
hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden 
 
 

Jannigje (Jannie) Peters- van de Geer   87 jaar 

Gerrit Jan Frederik van Cooten   98 jaar 

Maagje (Map) Versteegh-Wolleswinkel  79 jaar 

Alida Cornelia (Ida) Hogendoorn-Lokhorst    60 jaar 

Ariena Adriana (Ria) van Geijtenbeek - van Dam   76 jaar  

Hermanus Cornelis (Herman) van Dam  79 jaar 

Sita Goedendorp-Sliep     66 jaar 

Wijntje (Wijnie) Stelwagen – de Vries  80 jaar 

Teunis (Teus) Bleijenberg     98 jaar 

Jurriën Zandbergen     90 jaar 

Cornelis (Cees) van de Geer    58 jaar 

Arie Jan STjn      94 jaar 

Maas van de Lagemaat    75 jaar 

Cornelia (Corrie) Doornenbal – van Doorn.  96 jaar  
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En we steken een kaars aan voor allen die in ons hart leven en in 
onze gedachten zijn, maar die hier niet bij naam zijn genoemd. 
 
 
We luisteren naar  ‘De mensen die we missen’  Sela 
 
Gebeden, afgesloten met het gezongen 'onze Vader' 

Lied 1006   
 
We luisteren naar Moldave  M. Berthomieu 
 
Collecte Njdens de muziek    

Ouders die dat willen kunnen hun kleinsten ophalen uit de crèche 
 
Slotlied    lied 416     (staande) 
 
Zending en zegen  
 
Afgesloten met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
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Ø Kaarsje aansteken 
Voor de dienst is er gelegenheid om voorin de kerk een kaarsje 
aan te steken voor de mensen die wonen in ons hart en aanwezig 
zijn in onze herinnering.  
Als een voorbede plaatsten we hun namen in het Licht van God 
 

 
 
 
 
 
 

Ø In verband met het karakter van deze dienst vervalt het 
gebruikelijke handen geven na de dienst maar zullen de 
voorganger, de ouderling en diaken van dienst bij de liturgische 
tafel staan, waar zij aan de nabestaanden de stenen met de 
namen en de kaarsen zullen uitreiken. 
 

Ø Ds. Aage Rijken moest zelf voorgaan in een dienst, maar hoopt 
na de dienst Njdens de koffie bij ons aan te sluiten. 

 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade en natuurlijk de 
gelegenheid elkaar te ontmoeten.  


